
Werkblad voor kinderen
Vandaag is het Ontdekzondag. We gaan ontdekken wat onze talenten zijn en wat we 
misschien niet zo goed kunnen. De preek gaat over psalm 8. Daarin wordt gezegd dat we 
allemaal geschapen zijn naar Gods beeld. Of je nou veel of weinig kan, of je een handicap hebt 
of niet, of je ziek bent of gezond. Iedereen is bijna goddelijk gemaakt!

Invullen
Iedereen is ergens goed in maar kan ook dingen niet zo goed. Schrijf voor jezelf het volgende op:

 Ik ben goed in:     Ik ben niet zo goed in:

Lijkt hij goed? Het is best moeilijk om de hond perfect na te tekenen. Moet je 
nagaan hoe moeilijk het is om een mens na te tekenen. Nog moeilijker is het om 
een mens te maken. Toch heeft God dat gedaan. Hij heeft ons naar zijn beeld 
gemaakt, we zijn daarom bijna goddelijk!

Natekenen
 Teken deze hond na:



Wat staat hier in braille geschreven?

Braille
Elk mens kan iets niet of niet zo 
goed. Dat heet een beperking. 
De ene beperking is lastiger
dan de andere. Er zijn 
bijvoorbeeld mensen die niet 
kunnen zien. Toch kunnen deze 
mensen lezen aan de hand van 
braille, dat zijn kleine bobbeltjes 
die je kunt voelen. Hierboven
vind je het braille-alfabet.


