


Handreiking Adventsslinger 

 

Tijdens de adventsperiode leven we samen toe naar het LICHT: de komst van de Here Jezus op aarde. Dit 

jaar is er een adventsslinger ontwikkeld voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar. Voor elke dag is er 

een vlaggetje met een tekst, dankpunt, lied of activiteit. Aan de hand van de slinger kan er in gezin, 

schoolklas of bijbelclub samen toegeleefd worden naar Kerst. 

 

Gebruik 

Print de vlaggetjes dubbelzijdig. Zo staat er op de voorkant een dag met activiteit. Op de achterkant 

staat een letter of symbool. 

Hang een lange lijn/draad op waar 25 vlaggetjes aan gehangen kunnen worden. 

Elke dag kan een vlaggetje uitgeknipt worden. De letter of het symbool op de achterkant kan ingekleurd 

en versierd worden. De vlaggetjes mogen met de voorkant naar voren opgehangen worden, op  

volgorde. De plakstrook wordt naar achteren gevouwen over het touw heen en vastgeplakt. De activiteit 

op het vlaggetje kan uitgevoerd en besproken worden. 

Als alle vlaggetjes hangen op dag 25, Eerste Kerstdag, wordt de slinger in zijn geheel losgehaald en  

omgedraaid, met de achterkant naar voren. Er is dan een tekst te lezen die de adventsperiode over licht 

samenvat. 

 

Materiaal voor de zondag 

Kind op Zondag heeft materiaal ontwikkeld om te gebruiken in kinderclubs en bijbelklassen op zondag. 

Dit materiaal is te bestellen bij Kwintessens. Het materiaal sluit aan bij het Adventsleesrooster van 

Steunpunt Liturgie. 

 

We wensen iedereen een mooie adventsperiode toe en een gezegend Kerstfeest. 

 

Steunpunt Liturgie 

 

Gemaakt door Aline Waalewijn, in opdracht van Steunpunt Liturgie. 
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Zondag 1 december 
 

Thema van deze week: 

Wie maakt het licht? 
 

Weet jij wie ervoor zorgt dat ‘s morgens de zon 

opkomt? Hoe het kan dat je in het donker  

sterren ziet? 

Het thema van deze  Adventsslinger is LICHT. 

Deze week hebben gaat het over de zon, de 

maan en de sterren.  

Maandag 2 december 
 

Samen lezen 

 

Genesis 1:1-5 en 14-19 
 

God maakte het licht. Verschil in dag en nacht. 

De zon, maan en sterren. Wat vind jij mooi aan 

het licht? Waar komt het licht van de maan en 

de sterren eigenlijk vandaan? Bekijk deze site 

maar eens:  

http://hemel.waarnemen.com/FAQ/Maan/017.html  

Dinsdag 3 december 
 

Samen danken 

 

Dank God voor het licht van de zon en voor elke 

nieuwe dag die Hij jou geeft. 

Dank God voor de maan en de sterren die  

lichtpuntjes zijn in de nacht.  

Woensdag 4 december 
 

Ster knutselen 

 

Benodigdheden:  

twee vouwblaadjes, touw, perforator, lijm 

 

Maak met behulp van bijlage 1 twee halve  

sterren. Plak de twee halve sterren op elkaar 

zoals op het voorbeeld. Maak een gaatje in de 

ster met een perforator en knoop er een  

touwtje aan. Waar hang jij de ster op? 
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Donderdag 5 december 
 

Samen zingen 
 

Zie de zon, zie de maan 

Rikkert Zuiderveld 

 

Zie de zon, zie de maan 

Zie de sterren in hun baan 

Sterren ontelbaar,  overal vandaan 

Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan 

Heer, hoe heerlijk is uw naam 

Vrijdag 6 december 
 

Lichtpuntje van de week 

 

Waar ben jij blij mee deze week? Voor wie was 

jij een lichtpuntje? En wie was het voor jou? 

Zaterdag 7 december 
 

Sterren kijken 

 

Ga met een volwassene naar buiten als het 

donker is. Woon je in een straat met veel ver-

lichting? Zoek dan een plek op waar het  

donkerder is zonder buitenverlichting. Kijk  

omhoog. Wat zie je? Kun je de sterren tellen?  

Bekijk bijlage 2 voor meer over sterren! 

God maakte de sterren. Als duizenden,  

miljoenen lichtpuntjes. Welk verhaal uit de  

Bijbel gaat  over sterren? 

Zondag 8 december 
 

Thema van deze week: 

Gods woord is een lamp 
 

Deze week hebben we het over de Bijbel als 

lamp, een lichtpunt als je onderweg bent. De 

Bijbel geeft zelf natuurlijk geen licht, er zit geen 

lampje in. Hoe de Bijbel toch een lichtpunt kan 

zijn, ontdekken we deze week. 
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Maandag 9 december 
 

Samen lezen 
 

Psalm 119:105 

Uw Woord is een lamp voor mijn voet en een 

licht op mijn pad. 

 

Deze tekst ken je misschien wel. Er is ook een 

lied van gemaakt. Als je deze kent, mag je die 

zingen. Gods Woord is de Bijbel. Hoe kan de 

Bijbel een lamp zijn? Of een licht als je op je pad 

als je onderweg bent? 

Dinsdag 10 december 
 

Samen danken 

 

Dank God voor de Bijbel in onze eigen taal. 

Door de Bijbel mogen we ontdekken wie God is 

en wijst God ons de weg als een lamp in het 

donker. 

 

 

 

Dit is Psalm 119:105 in het Russisch. Stel dat dit 

je Bijbel zou zijn… Herken je iets? 

Woensdag 11 december 
 

Rebus maken 

 

Maak met behulp van kleine tekeningetjes een 

rebus van Psalm 119:105. Een voorbeeld van 

een rebus vind je in bijlage 3. 

Laat je rebus aan een ander zien: kunnen ze de 

oplossing van de rebus raden? 

 

 

 

 

 

 

Donderdag 12 december 
 

Samen zingen 

 

God van licht 

LEV 

 

God van licht, wees mijn Gids. 

Leid mij door het donker. 

Ik vertrouw op U. 

God van licht, wees mijn Gids. 

Leid mij door het donker 

veilig naar de kust, waar U woont.  
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Vrijdag 13 december 
 

Lichtpuntje van de week 

 

Waar ben jij blij mee deze week? Voor wie was jij 

een lichtpuntje? En wie was het voor jou? 

 

 

Tip: Bekijk onderstaande link maar eens! 

https://visie.eo.nl/2014/07/bijbel-beschikbaar-in-511-talen/ 

Zaterdag 14 december 
 

Zaklamp 

 

Speel dit spelletje met minimaal één ander. 

Ga als het donker is naar buiten. Zorg dat de 

plek waar je bent helemaal donker is. De één 

verstopt een voorwerp (vooraf spreek je af welk 

voorwerp). Als het is verstopt mag de ander, 

met behulp van een zaklamp, gaan zoeken. Als 

het niet lukt mag de ander aanwijzingen geven. 

Heb je het voorwerp gevonden? Wat maakte 

dit spelletje moeilijk? Wat heb je nodig om het 

voorwerp te vinden? 

Zondag 15 december 
 

Thema van deze week: 

Een nieuw licht 
 

In de Bijbel staat: “God zal het hemelse licht 

naar ons sturen”. God beloofde een nieuw licht 

om de wereld te redden. Deze week lezen en 

zingen we over dit nieuwe licht. 

Maandag 16 december 
 

Samen lezen 

 

Lucas 1:76-80 

De Lofzang van Zacharias 

 

Zacharias zingt dit lied bij de geboorte van zijn 

zoon Johannes. Weet jij wie of wat het hemelse 

licht is waar hij over zingt? Johannes wordt later 

Johannes de Doper genoemd. Later deze week 

horen we meer over hem. 
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Dinsdag 17 december 
 

Samen danken 

 

Dank God voor Zijn belofte dat het Licht op  

aarde zal komen.  

Woensdag 18 december 
 

Een lichtpuntje zijn 

 

Johannes de Doper kwam de wereld vertellen 

over het Licht, de komst van de Here Jezus.  

Jezus zal een lichtpunt zijn voor de wereld. 

 

Lichtpuntjes : Soms zijn ze groot, soms zijn ze klein. 

Je hoeft ze niet te zoeken, je kunt er ook één zijn 

 

Misschien ken je dit gedichtje wel. Voor wie kun 

jij een lichtpuntje zijn? Wie verras jij met een 

kaartje, bezoekje, bloemetje of…  

Vul zelf maar in! 

Donderdag 19 december 
 

Samen zingen 

 

Licht aan 

Schrijvers voor Gerechtigheid 

 

Dan gaat het licht aan 

en God gaat altijd met ons mee: 

Hij zal ons horen, 

Hij zal ons helpen. 

Dan gaat het licht aan 

om ons heen.  

Vrijdag 20 december 
 

Lichtpuntje van de week 

 

Waar ben jij blij mee deze week? Voor wie was 

jij een lichtpuntje? En wie was het voor jou? 
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Zaterdag 21 december 
 

Kerkramen 
 

In oude kerken zie je vaak glas-in-loodramen. 

Als het licht door de ramen schijnt zie je de 

prachtige kleuren. De ramen laten vaak een ver-

haal of persoon uit de Bijbel zien. Is er in jouw 

stad of dorp ook een oude kerk met zulke 

mooie ramen? Ga er samen op uit en kijk of je 

de personen en verhalen herkent. Lukt het niet 

om er op uit te gaan? In bijlage 4 vind je een 

kleurplaat. Kleur deze in, smeer in met olie, 

veeg goed af en laat drogen. Hang de  

tekening voor het raam. Je eigen  

glas-in-loodraam! 

Zondag 22 december 
 

Thema van deze week: 

Het Licht op aarde 
 

Deze week staat in het teken van het  

Kerstverhaal: Jezus wordt geboren. Hij is het 

licht waar in de Bijbel over wordt gesproken. 

Johannes de Doper heeft het overal verteld. Ga 

je mee op zoek naar het Koningskind? 

Maandag 23 december 
 

Samen lezen 

 

Matteüs 2:18-19 

 

 

 

Samen danken 

 

Dank God de Vader voor de komst van de Here 

Jezus, Gods Zoon. 

Dinsdag 24 december 
 

Samen lezen 

 

Matteüs 2:20-24 

 

Samen zingen 

 

In het licht 

Sela 

 

In de donkere nacht 

verschijnt een licht 

en de duisternis 

krijgt het niet in haar macht.  
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Woensdag 25 december 
 

Samen lezen 

 

Lucas 2:1-20 

Steek na het lezen samen een kaars aan:  

Het Licht is geboren! 

 

Samen zingen 

 

Vrolijk Kerstfeest iedereen 

Oké4kids 

 

Vandaag mag je de slinger omdraaien. Lees  

de tekst van links naar rechts.  

Wat staat er? 
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Bijlage 1  Ster knutselen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bron: https://www.diekeure.be/nl-be/educatief/kleuteronderwijs/krullenbol/downloads/thema-winter#edumethod-content  







Bijlage 3 Rebus maken 

 

Voorbeeld: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Oplossing: De Heer Jezus heeft alle macht 

Bron: https://www.debijbel.nl/ontdek-en-ervaar/samenleesbijbel/6367/rebus-5  

 

Maak hieronder je eigen rebus: 

 



Bijlage 4 Glas-in-lood-kleurplaat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Bron: https://topkleurplaat.blogspot.com/2018/10/glas-in-lood-kleurplaat-kerst.html  
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